
 

Kollum, December 2020 

Beste mensen, wat een jaar. 
 
2020 is een jaar dat de boeken in zal gaan als een rampjaar. Een rampjaar; maar ja wat is een rampjaar. 
Het jaar waarin Corona wereldwijd vele slachtoffers heeft gemaakt. Veel ouderen maar ook jongere mensen. Een 
virus dat zich gewetenloos heeft verspreid over de gehele aarde. De gevolgen hebben diepe wonden geslagen en we 
zijn er nog niet van af. Voor de een is dat een jaar waarin je geliefden moest missen die overleden zijn aan de 
gevolgen van het Covid-19 virus, voor een ander betekent het bijvoorbeeld sluiting van het bedrijf dat je levenswerk 
was. Weer een ander stond zo maar op straat omdat er geen werk meer was en dus ook geen inkomen. In landen 
met een goed sociaal stelsel is dat nog geen mega ramp. Veel regeringen hebben enorme steunpakketten 
beschikbaar gesteld voor getroffen bedrijven en instellingen. In Nederland hebben we ook diepe zakken volgens 
minister Hoekstra. 
Een van de rijkste landen ter wereld, de VS, hebben gek genoeg te maken met een van de hoogste sterftecijfers ter 
wereld. Ook Europa is in die zin zwaar getroffen. Dus het heeft niets te maken met armoede. 
Maar wat gebeurde er op Haiti? We hielden begin dit jaar onze harten vast voor het moment dat het virus 
genadeloos toe zou slaan in de arme sloppenwijken van Port au Prince, Cap Haïtian en wat te denken van het 
platteland dat ver verstoken is van enkele medische hulp. Op heel Haïti zijn er helaas maar een handvol 
ziekenhuizen. Om van het aantal IC bedden daar maar te zwijgen. En hygiene? Handen wassen zonder water? 
De politieke situatie was de afgelopen jaren heel gespannen en ruim een jaar geleden konden velen niet veilig over 
straat vanwege het geweld door bendes en misdadigers. De regering had geen greep op de veiligheid en daardoor 
waren al veel hulpverleners vertrokken naar veilige oorden. Hup werd deels opgeschort en ook wij konden onze 
lopende projecten niet meer bezoeken. Hulp op afstand hetgeen een stuk complexer is doordat je niet de soms 
nodige controle kunt uitvoeren of simpelweg de mensen recht in de ogen te kunnen zien. 

Net werd de situatie weer een beetje beter toen het virus 
als een zwaard van Damocles boven het land zwierde. Nu, 
ruim een half jaar na de eerste besmettingsgevallen in PaP 
kunnen we rustig stellen dat de pandemie er juist niet veel 
slachtoffers heeft gemaakt. Officiële getallen melden 
ongeveer 10.000 besmettingen sinds het begin van de 
uitbraak. Ruim 250 doden zijn helaas te betreuren maar 
vergeleken met bijv. de situatie in ons land is het reuze 
mee gevallen. Natuurlijk, het echte verhaal is wellicht iets 
genuanceerder maar al met al kun je wel zeggen dat er 
weinig slachtoffers zijn gevallen als gevolg van de Covid. 
Een ander probleem is echter veel erger en dat is dat men 
wel te maken heeft gehad met lockdown maatregelen 
waardoor het openbare leven totaal tot stilstand kwam. 
Velen waren hun handel en hun werk kwijt en hadden 

gelijk geen inkomsten meer. Er zijn waarschijnlijk op deze manier veel grotere problemen ontstaan door de 
maatregelen dan door het virus zelf.  Margot de Greef, die al geruime tijd op Haiti woont en werkt beschreef het in 
een artikel in het Friesch Dagblad afgelopen zomer.  “De meeste Haïtianen hebben geen geld om voor veel dagen 
eten in te slaan en ook geen koelkast om de voorraad te bewaren. ,,Veel mensen leven bij de dag. Het is kiezen 
tussen het risico lopen om besmet te raken of te verhongeren. Mensen moeten er toch elke dag op uit om te werken 
en eten te kopen.” Op markten, die nu nog maar drie dagen per week open zijn, is het druk en wordt onvoldoende 
afstand gehouden. ,,Dat is een groot risico.”  

Kinderen kruipen onder een oude tank voor water 



Als stichting hebben we toch vanuit Nederland een en ander kunnen betekenen voor Haïti. In Savanne Entouré is 
afgelopen jaar een nieuwe drinkwater opslagtank gemetseld die een oude vervallen hoop beton heeft vervangen. 
Voorheen moesten kinderen op hun knietjes onder het afgebrokkelde beton kommetje voor kommetje water uit een 
piepklein waterstraaltje tappen en zo een jerry can van 20-30 liter vullen.  Zie foto boven. Kinderen stonden in de rij 
om water te halen voor thuis. Dat is gelukkig nu veranderd in een nieuwe betonnen opvangtank met drie fatsoenlijke 
tappunten die voor iedereen gemakkelijk bereikbaar zijn. Het water wordt nu dag en nacht opgevangen en daardoor 
is er voldoende om de gehele dag in water te voorzien. Een hele vooruitgang. Mede door de hulp van de 
dorpsoudste Duphene Hilaire is een en ander uitgevoerd door vele dorps bewoners.  

Samen de schouders er onder met financiering vanuit Nederland. Stap voor stap is het proces uitgevoerd van sloop 
van de oude resten tot oplevering van de nieuwe tank.  Zie foto hieronder. (tank is nu voorzien van kranen) 
 

 
Op het moment van schrijven wordt in Savanne ook de hand gelegd aan het opknappen van vervallen huisjes die 
voorzien zijn van lekkende bananenblad daken. Veel daken worden elk jaar vernield door de tropische stormen. Met 
uw steun is het mogelijk om een aantal huisjes van nieuwe golfplaten te voorzien. Een hele vooruitgang in de 
leefomstandigheden. Tijdens een tropische regenbui is het provisorische bananendak zo lek als een zeef en daarmee 
wordt alles in huis nat en bedompt. Op de foto het eerste huisje dat moet worden opgeknapt. Per huisje kost dat 
ongeveer $150 bestemd voor ijzeren dakplaten, spijkers en draagbalkjes. 
 

We staan te popelen om het project te bezoeken. We 
willen op het platteland ons best doen om samen met de 
bewoners de huisjes, de watervoorziening en de sanitaire 
voorzieningen sterk te verbeteren. Genoeg en veilig 
drinkwater, fatsoenlijke daken op de woninkjes en latrines 
als toiletten. 
 
We hopen dat u door deze nieuwsbrief een update heeft 
gehad van onze activiteiten. We wensen u allen bij deze 
een gezegende kerstfeest toe en een gezond en 
voorspoedig 2021 toe. We weten echt niet hoe het er met 
Corona uit gaat zien. Enorm bedankt voor uw financiele 
steun hoe dan ook. U kunt ook eenmalig een gift 
overmaken op onderstaand banknummer. We hopen u 

snel te kunnen melden dat we weer ter plekke mee kunnen gaan werken aan de verbetering van de 
leefomstandigheden op Haiti. We laten graag de eerste huisjes met de nieuwe daken zien.  Kite Ayisyen Viv.  Laat 
Haitianen leven.  
 
Met de hartelijke groeten, 
Leo Groendijk, voorzitter stichting Haiti Project. 
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De nieuwe watertank op plaats van de oude 

Een gezin voor hun huis met bananenblad dak 

De bouw nieuwe watertank door de bevolking 


